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(1) 
Het Lichtkind roept: geloof 
geloof maar dat je elke dag 
als mens van geven leven mag 
van het Licht komt het licht 
duisternis dooft het licht 
licht geloof, mooi geloof 
goed geloof, geen geloof 
geloof maar in beloven . . . . .  
 
Ik zal er zijn voor jou! 
 
 
(2) 
Geloven is hopen 
een teken van God en 
van Jezus, de ander 
de Heilige Geest 
geloven is zoeken 
naar sporen van God door 
het een of het ander 
van aanvang geweest 
 
Geloven is samen 
iets vinden van Leven   
te groot om te weten 
te licht om te zien 
toch samen iets zeggen 
om houvast te hebben 
en steeds weer te delen 
geloven misschien 
  
 
(3) 
Ik geloof in God 
die, drie en toch een, 
ons leven bevrijdt 
van zorgen, van boosheid 
die Maker van licht 
de tranen gekend heeft 
die weet wie we zijn 
ons losmaakt van kwaad 
en als ik verdwaal 
nooit loslaat, die God 
. . . 
die God duurt het langst 
die God duurt het langst 
die is er altijd 
 
 

(4) 
Ik geloof in Jezus 
die ene mooie mens 
liefde voor de ander 
die doodging en weer opstond  
en levend voorbeeld werd 
soms moeilijk te begrijpen 
de mensen weer geneest 
van rijkdom, angsten, ziekte 
die vrede geeft voor velen 
een wonderlijke mens 
. . . 
die Jezus de mens 
die Jezus de mens 
die is zo dichtbij 
 
 
(5) 
Ik geloof in de Geest 
ongrijpbaar als de wind 
heilig en onzichtbaar  
een windvlaag uit de verte 
vertrouwen en de angst 
om niet te kunnen noemen 
die adem van God zelf 
aanwezig om te troosten 
te zorgen voor een doorbraak 
op weg naar wie weet waar 
. . . 
die Geest zo dichtbij 
die Geest zo dichtbij 
die zal voor ons zijn 
 
 
(6) 
Ik geloof in de mens 
die God heeft gemaakt 
en toen was het goed 
de mensen geroepen   
om goedheid te doen 
zelfs tegen de stroom in 
Jij daar met je pijn 
jij met je verdriet 
jij daar, hé jij daar! 
Jij, mens zoals ik 
. . . 
jij mens dicht bij mij 
jij mens dicht bij mij 
ik ben er voor jou 
 
(7) 
Licht 
geloof ik 
dat beloof ik 
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