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  Zie de moeder (stabat mater) 
 

 Zie de moeder zie haar zorgen 

 zie haar twijfels over morgen 

 zie haar kind in grote nood 

 

 Zie de vrouw en zie haar ogen 

 zie de tranen die niet drogen 

 zie haar moederhart zo groot 

 - - - 

 Ooit het leven diep van binnen 

 zo verlangd, nu buiten zinnen 

 om wat eeuwig duren zou 

 

 Hoor haar huilen hoor haar klagen, 

 schreeuwen, wanhoop, hoor de vragen 

 van de mens, de moeder, vrouw 

 

Ave Maria 

 

Gegroet Maria, jij vrouw van vergeven 

de Eeuwige straalt over jou 

jij eersteling onder de vrouwen 

die leven zo licht hebt voldragen   

voor mensen in nood 

op leven en dood 

jij dienares Gods 



de roos en de rots 

een houtvuur in winterse kou 

dat mensen weer verder doet leven 

 

 Om haar tranen diep bewogen 

 om het leed dat door haar ogen 

 nergens nog een uitweg vindt 

 

 Zien wij, horen, buiten zinnen,  

 van de pijn die diep van binnen, 

 van die vrouw, en van haar kind 

 - - - 

 Moeder ziet haar kind daar lijden 

 ziet het kwaad van alle tijden 

 vlees geworden, hier en nu 
 

 Zij wil zich gedragen weten 

 niet alleen zijn, jammerkreten 

 “lieve Heer, ach, waar bent u?” 

 

Aankondiging van de Engel 

 

Maria, Maria, Maria, wees niet bevreesd 

gezegend is jouw naam 

gezegend is het kind dat jij mag dragen 

zijn naam zal Jezus zijn 

een koningskind zozeer bemind 

zijn ster zal tot in eeuwigheid nog stralen 



zijn naam wordt wereldwijd nooit meer vergeten 

God's eigen zoon, zo wonderschoon geweven 

jouw leven lang wijst God de weg 

wees maar niet bang 

God heeft zijn hand op jou gelegd 

 
 Zie de moeder, zie haar daden 

 die slechts liefde doen verraden 

 ik wil roepen in haar nood 

 

 Wil nu delen in haar tranen 

 wil uit leegte wegen banen 

 wil een weg uit angst en dood 

 - - - 

 Moeder, kom toch met je lijden 

 met je pijn, om te bevrijden 

 wat in eenzaamheid verwondt 

 

 Met je lijden, met je leven   

 wil mijn liefde aan je geven 

 omdat Hij mij eerder vond 

 
 

Antwoord van Maria 

 

Vergeef me, vergeef me, vergeef me, 

heilig Uw naam 

Hoe kan ik U verstaan? 

Hoe moet ik in mijn eenvoud verder leven? 



Een naam, zo wonderbaar 

het is zo anders dan ik dacht 

een slapeloze nacht met zoveel vragen 

Uw woorden staan verzegeld in mijn hart 

Heer geef mij hoop en moed voor al mijn dagen 

mijn leven gaat zoals u wilt 

de morgen wacht  

en ik word stil, alleen maar stil 

 

 Hij die komt en ziet en leeft en 

 eindeloze liefde geeft en 

 door de dood heen hopen doet 

 

 Die verbindt mij met jouw tranen, 

 hemeldauw, wil naast je staan en 

 samen huilen om wat woedt  

 - - - 

 Om je kind dat niet kan leven 

 waar ‘t wil, slaat angst en beven 

 vrijheid tot een diep gemis 

 

 Sta mij toe, laat mij ervaren 

 laat mijn hart met dat bezwaren 

 wat jou overkomen is 

 

 

 



Magnificat 
 

Met alle vogels zal ik blijven zingen (gloria) 

met alle bloemen eer ik zijn grote naam 

hij heeft de nederige hoog verheven 

hij laat mij over bergen gaan 

 

Refrein: 

De allerhoogste zal ik eeuwig loven  

mijn redder en mijn houvast is de Heer  

hij is barmhartig, machtig, krachtig  

hij is voor mij nog zoveel meer 

 

Met alle bomen zal ik blijven zingen 

met alle wolken schrijf ik zijn grote naam 

hij laat mijn leven weer opnieuw beginnen 

hij steekt zijn lichten voor mij aan 

 

Refrein 

 

Met zoveel liefde zal ik blijven zingen 

met alle sterren schijn ik zijn grote naam 

hij laat het licht het donker overwinnen 

hij laat mij met zijn zegen gaan 

 

Refrein 

 

  



 Voel de pijn en voel de armen 

 laat de liefde je verwarmen 

 die uit diepe bron ontspringt 

 

 Zie ik in jouw droeve ogen 

 een begin van leven, mogen, 

 van het recht dat overwint 

 - - - 

 En wat ons verbindt met boven 

 doet ons kruiselings geloven 

 dat het leven verder leidt 

 

 dan de aardse pijn en tranen, 

 als de hemelen dauwen gaan en 

 tijd verglijdt in eeuwigheid 

 

 

 

Magnificat 
 

Mijn ziel maakt groot de Heer 

van harte zing ik weer 

omdat hij mij ziet staan 

mij in de tijd doet gaan 

gezegend is zijn naam 

 

Die oog heeft voor wie ziet 

en geeft, zijn leven biedt 



die machtigen verstoot  

geringen maakt hij groot 

gezegend is zijn naam 

 

Die wrede honger stilt  

wat aanzien heeft verkilt 

die doet wat hij belooft 

voor wie dat nog gelooft 

gezegend is zijn naam 

 


