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I 
Er is die vakantie, de  
reis van je leven  
er zijn van die reizen die  
eens in je leven … 
er zijn van die levens die 
levensreis heten 
 
II 
De oceaan, andere mensen 
de spanning dan: hoe zal het zijn? 
Vervulling van verborgen wensen 
als daar die rijkdom blijkt te zijn 
 
van veel architectuur, historie 
en film, muziek, de schilderkunst 
Entdeckungsfreude, zo euforisch 
het is goed in de States te zijn 
 
III 
Wandelen, heb je niets te verhandelen 
zoek je een pad,  ach, wat geeft dat  
zwervend kompas, één met het landschap 
en ver weg van dagelijks gemak 
Woestijn, een man met een zware jas … 
wandel hem tegen en heb geen last  
hij heeft een verhaal  … maar wat is zijn taal? 
Wat kopen en dan met zijn zon verder lopen   
een leven herinnering, ontspanning met 
het stempel van de zonnetempel 
 
IV 
Jaren dromen daar te zijn 
daar te leven, thuis te zijn 
één tussen vreemden, leven met hen 
lopen door straten al eeuwenoud 
deel van een lange geschiedenis 
Wie liep er en wie zal er lopen? 
Wat rest van de sfeer, wat van het moment? 
Tijdloos het leven, een reis loopt ten einde 
thuis kan uiteindelijk overal zijn 
 

  



V 
Een vriendelijk mens 
ik vind er inspiratie 
en mooie gesprekken 
beperken de afstand 
vertrouwelijkheid volgt 
als het lukt kameraadschap 
en mogelijk verder 
een groots resultaat … 
 
VI 
… er is ontmoeten 
een mens kijk ik aan in 
verhalen en eten 
ervaren en horen 
van anders dan ik, en 
geen gaan en geen staan, en 
de schending van rechten  
in naam van het Woord, en 
dan is er verbinding 
jij laat me niet los 
 
VII 
Wij willen wat beleven 
nu wij uit vliegen gaan 
een puntje op de aardbol 
is Kreta, komen aan 
 
Het eiland van de oudheid 
de grote grot van Zeus 
de zee tot rust zien komen 
 
Cultuur, de benen strekken 
de zon, het stof, de kloof 
de slotsom, na wat bomen 
 
o zo mooi! 
 
 
VIII (Pelgrimslied deel 1) 
 
1 
Ga op weg naar mijn bestemming 
als het doel nog heel ver weg ligt 
durf te wagen, heb het lef, in 
sporen treden, hou steeds uitzicht 
 
2 
Diep verlangen, dan vertrekken 
gaan we met elkaar door tijden 
over wegen en langs plekken 



zonder avontuur te mijden 
 
Refr.: 
Samen zingen we dit pelgrimslied 
ik zie jouw rugzak, zie de mijne niet 
ik loop je nu eens na en dan weer voor 
wij trekken eensgezind de wereld door 
ik ga, ik denk, ik reis en fantaseer 
mijn hoofd steeds leger, en mijn tenen zeer 
 
3 
Met de stok van inspiratie 
en mijn schoenen vol met moed 
in mijn zak kompas en kaart, zie 
stapvoets wat dit met mij doet 
 
4 
Uitzien naar het onbekende 
gaan we samen, hand in hand 
over eeuwen al gekende 
wegen richting ander land 
 
Refr.: 
Samen zingen we dit pelgrimslied 
ik zie jouw rugzak, zie de mijne niet 
ik loop je nu eens na en dan weer voor 
wij trekken eensgezind de wereld door 
ik ga, ik denk, ik reis en fantaseer 
mijn lijf steeds leger, en mijn tenen zeer 
 
5 
Zien de zon over ons opgaan 
en weer onder .. ..   
in de vroege lichtglans opstaan 
kan niet zonder .. .. 
 
6 
Pelgrims gaan en pelgrims komen 
pelgrims weten .. ..  
gaan naar verten zonder schromen 
niet vergeten .. ..  
 
Refr.: 
Samen zingen we dit pelgrimslied 
ik zie jouw rugzak, zie de mijne niet 
ik loop je nu eens na en dan weer voor 
wij trekken eensgezind de wereld door 
ik ga, ik denk, ik reis en fantaseer 
mijn hoofd steeds leger, en mijn tenen zeer 
 
 



IX 
Kinderen wassen in het stroompje  
voor de huisjes 
tuinjongen steelt wat geld en ’s avonds 
de excuses 

wandelen, sawahs en de meertjes 
vogeljongen 
uitkijk naar vogels, ze verdrijven 
rijstplantages  
poten met handen, soms een ploeg, een 
tweespan ossen 
jarenlang sparen voor het einde  
lijkverbranding 
blanken zij komen van de maan of 
Nederland en 
danscultuur pure fascinatie 
uitingsvormen 
boot op reis mensen stappen in, een  
kip op schoot, en … 
 
X 
Als je luistert naar dit lied 
hoor je ‘licht’, alsof je ziet 
wat een pracht om te beleven 
zoiets kom je zelden tegen 
luchten, bergen, dalen krachtig 
wat is de natuur toch machtig 
zie de mens wat voelt dat klein 
tóch een kind van God te zijn 
het symbool, en dan dat licht 
stralend, ook op jouw gezicht  
 
XI 
Samen fietsen langs 
een slingerende beek 
jij vooruit 
ik je achterna 
[ jij maakt een foto  
en ik haal je weer in 
gelukkig] 
grasland rondom 
met af en toe een verdwaalde koe 
moeizaam trap ik voort 
de beek maakt weer een slinger 
 
XII 
Aankomst met nachtboot op eiland 
vijf uur, zonsopgang, in nachtrust 
horeca dicht, kerken open 
op mooie locaties, ruimte, vergezichten 



Oases van stilte en rust, na het jagen 
in leven en werk resten tijden van inkeer 
Slaat angst om het hart, dreigend beelden van buiten 
de binnenkant veilig, geloof het of niet en  
desnoods bijgeloof dat gevoed door het duister 
verdwijnt in de zomer, natuur bloeit uitbundig  
in weidsheid van landschap, getekend geloven 
in beelden en fresco’s getuigen de kerken 
 
van lichtend perspectief, onuitwisbaar de reis 
 
XIII 
Ik ga op reis en vind het fijn 
om in een heel warm land te zijn 
de zon, de zee, een ànder land 
en vijftig meter verderop het strand 
Ik duik zo in die blauwe zee 
en ik neem mijn zwembroek mee 
hé, verrassing, bij mijn teen 
ligt een heel-veel-kleuren-steen 

Die neem ik mee! 
 
XIV 
Samen onderweg  
met ons eigen verleden 

ziekte 
  dope 
  verdriet 
  straf 
pelgrims op bedevaart 
Ave ave Maria 
 
Kracht van het verhaal  
ontsteken van kaarsen 
onze pijn achterlaten 
om op krachten te komen 
en dan de levensreis  
volop aanvaarden 
Ave ave Maria 
 
Leef op bij de toppen 
je glundert, geniet  
in galop in de bergen 
wij delen verhalen 
en op adem gekomen 
gaan wij verder op weg 
Ave ave Maria 
 
 



XV Pelgrimslied (deel 2) 
 
7 
Pijn verdriet  
gemis, ontberen 
dempt toch onze 
vreugde niet 
8 
Zorgen voor 
elkaar beminnen 
gaan we samen 
met dit lied 
 
Refr.: 
Samen zingen we dit pelgrimslied 
ik zie jouw rugzak, zie de mijne niet 
ik loop je nu eens na en dan weer voor 
wij trekken eensgezind de wereld door 
ik ga, ik denk, ik reis en fantaseer 
mijn lijf steeds leger, en mijn tenen zeer 
 
9 
Wat de toekomst  
brengen moge 
steeds op reis  
in zee van tijd 
 
Refr.: 
Samen zingen we dit pelgrimslied 
ik zie jouw rugzak, zie de mijne niet 
ik loop je nu eens na en dan weer voor 
wij trekken eensgezind de wereld door 
ik ga, ik denk, ik reis en fantaseer 
mijn hart steeds voller, dankbaar keer op keer 
 
XVI 
Er is die vakantie, de  
reis van je leven  
er zijn van die reizen die  
eens in je leven … 
er zijn van die levens die 
levensreis heten 
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