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Eerste refrein/keervers1    Tweede refrein/keervers2  

 

Uitzien naar de eeuwige   Verheug ik mij in jou 

verheug je in de naam van    in keer om keer de vreugde 

die was die is en zijn zal    verlang ik jou nabij 

de God van alle tijden     jij van zo ver, zo lang al 

ik zeg opnieuw:     verheug je, ja 

verheug je     verheug je 

 

 

 

 

 

1 

Ik kijk en zie een horizon 

en denk mij naar het einde 

steeds als ik dan weer verder ga 

blijkt toch mijn einde einder 

Ik loop en ga en vraag me af 

waar is mijn allerlaatste   2     

mijn onvermoede zijnde   Ik verheug me over ongekende verten 

waar nieuw leven zich openbaart en 

in de kleur van ontmoeting droom ik 

over de moed je aan te spreken 

3      je aarzelend te naderen, vertrouw ik je 

Om te ontvangen, open te staan      in krachtig glanzend kennismaken 

te geven, gáán, stromen   die verste verten slechts doet hopen 

uit, dankbaar,  jouw bron van 

ontketende liefde 

uw heilzame kracht die ons draagt en 

                                                           
1 ‘Verticaal’ keervers 
2 ‘Horizontaal’ keervers 



 

 

ons leidt in het goede    4 

die steeds weer de weg wijst             Ik verheug me aan te komen 

bij de bron, door jou, met jou 

5      en ik zie uit naar dat leven   

Jouw lijf naast ’t mijne           met elkaar, uit liefde, door liefde 

jouw geur bij de mijne 

wij praten de dag door 

ik luister naar jou, en 

jij luistert naar mij 

horen woorden, gevoelens  

in ‘t besef het is goed    6 

vallen tegen elkaar     Verlangen naar anders 

in een heerlijke slaap    de angst om te missen 

heen en weer slaat de slinger 
 

totdat ik omarmend 

vertrouw dat de liefde  

in haar volheid zal komen 

 

dan zal ik, het heden 

7      ontmoet daar de toekomst, 

Jij en ik, ja wij samen    leven en in balans zijn 

op naar een nieuwe wereld 

jij - ja – wij samen 

voorbij het stil maar wacht maar 

waar wat-niet-al zal zijn en   8 

weer wonderen gebeuren   Kies dan, ga en doe en 

verheug je, ja, verheug je!   sta stil om te bewegen 

doe zwijgen om te spreken  

 
Mijn aarde en mijn ruimte  



mijn wereld, scherp, mijn ogen, grijp 

mijn handen, richt, mijn voeten 

 

Mijn zijn is al genoeg, juich 

9      mijn ziel, mijn kleinste cellen, ga 

Jij daagt me uit tot vrij zijn   voor ’t grote: samen mens zijn 

jij vraagt me overgave 

openheid, vertrouwen 

hoe kom ik dan terecht? 

Slechts lef bepaalt die ruimte 

om uit te willen breken  

in vreugde, kracht, ontzag en   1.  

de kunst van overgave,     Ik kijk en zie een hori- 

God      zon  

 

 

V e r h e u g    j e ! 
  

A m e n 

A m e n 

A m e n 



Elementen voor de liturgie 

 

Liturgische kleur: ROZE als menging van paars en wit) 

Parallelzondag: Laetare, de vierde zondag in de veertigdagentijd. 

 
Psalm 85: 10-12      Antifoon: Filippenzen 4: 4-5 

 

10 Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:   4 Laat de Heer uw vreugde blijven; 

zijn glorie komt wonen in ons land,    ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 

11 trouw en waarheid omhelzen elkaar,  5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. 

recht en vrede begroeten elkaar met een kus,    

12 uit de aarde bloeit de waarheid op   De Heer is nabij 

het recht ziet uit de hemel toe     

 

Grondplan tekst- en muziekcompositie 

 
Negen stukken die in een cirkel in elkaar grijpen 

 

Tussen de onderdelen door klinkt ruimte voor drie korte meditaties: gesproken teksten gedragen door 
sobere instrumentatie (vrije gesproken tekstmomenten ingecomponeerd in stuk).  
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