
Hoop 
 
 
In de diepte van ons hart 
huist de hoop waarvan wij zingen 
zonder diepte zonder zingen 
hopeloze liefdeloze 
wikken wegen nergenswegen  
in de diepte en het zingen 
rust bewust de hoop, de liefde 
heel de wereld spreekt het tegen 
 
Hoop is niet ik zal het zeggen 
hoop is niet ik heb gezien 
hoop is wonen in de ziel 
hoop is kerven in het hart 
hoop is haven en geborgen  
hoop is tekenen voor morgen 
 
Hoop is doen voorbij geslaagd 
hoop is gaan voorbij succes 
hoop is hoogte hoop is diepte 
hoop is leven uit geloof 
 
Hoop is goed doen om het goede 
zonder slagen om de arm 
zal ik zeggen zal ik roepen 
zal ik staan waarvoor ik sta 
zal ik zeggen dat het zin heeft 
zal ik roepen zonder meer 
 
In de diepte van ons hart 
huist de hoop waarvan wij zingen 
uit de diepte uit ons zingen 
broze hoop en broze liefde 
wegen wikken ergenswegen  
in de diepte en het zingen 
rust de hoop, de troost, de liefde 
in ons gaan is zin en zegen 
 
 
Gert Jan Slump 
29 mei 2007 
Naar een citaat van Vaclav Havel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Diep in ons hart dragen wij de hoop. Is ze daar niet, dan is 
ze nergens. 
 Hoop is een bewustzijn, dat niet staat of valt met wat in de 
wereld gebeurt. 
Hopen is voorspellen noch voorzien. 
Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift, ligt voor anker 
voorbij de horizon. 
Hopen in deze diepe betekenis is anders dan blij zijn om 
wat goed gaat of je graag inzetten voor wat zeker succes 
heeft. 
Hoop is de kunst aan iets te werken, omdat het goed is, 
niet omdat het kans van slagen heeft. 
Hoop is niet optimisme, niet de overtuiging, dat iets goed 
aflopen zal. 
Hoop is zeker weten dat iets zin heeft, ongeacht de 
afloop”.   
     
  (Vaclav Havel) 


