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I HET LIJDEN  
 
(Openingskoraal) 
(Een tekstbewerking van lied 173: 1, 3 ) 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat U volbrengen deze laatste dagen 
moeten en zullen maken plaats voor vragen 
o, lieve God, geef licht waar ‘t duister is 
 
Jezus, Uw aardse liefde is zo groot 
dat in ons hart het leven en het lijden 
vreugde en tranen om het hardste strijden 
zoeken wij U in leven en in dood 
 
(Recitatief) 
Op het laatste avondmaal  
was Jezus samen met zijn vrienden 
Jezus zei: 
iemand hier zal mij verraden 
iedereen die schrok daarvan 
 
(Koor-’aria’) 
Het is stil 
de vrienden 
Mirjam en Jezus 
zijn in huis 
ze zijn 
aan tafel 
Judas gaat 
naar buiten 
 
(Recitatief) 
Na het laatste avondmaal 
gingen ze naar de Olijfberg 
het was al bijna donker 
toen ze bij de Olijfberg kwamen 
Jezus zei tegen de mensen: 
blijven jullie maar hier 
Ik ga verderop bidden 
Jezus ging alleen verder 
 
(Koor-’aria’) 
Lijden, pijn 
eenzaam, tranen 
troosten … 
 
(Koraal:) 
(Lied 180: 4) 
Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan 
waar zijn Uw engelen die mij kunnen 
bijstaan? 

 
 
maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 
Uw wil geschiede 
 
(Recitatief) 
Na het bidden kwam Judas 
met de Romeinse soldaten 
Judas gaf Jezus een kus 
 
(Koor-’aria’) 
Eenzaam, tranen 
verdriet, verraden 
kus en verraad 
liefde en haat 
Romeinse ridders 
waar komen ze vandaan? 
 
(Koraal:) 
(Lied 183: 1) 
O hoofd, vol bloed en wonden 
bedekt met smaad en hoon 
o hoofd, zo wreed geschonden 
Uw kroon een doornenkroon 
o hoofd, eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk 
ik groet U vol ontzag 
 
(Recitatief) 
De soldaten namen Jezus mee 
naar het huis van de koning 
die zei: “Wie moet ik vrijlaten? 
Barabbas of Jezus?” 
Alle mensen zeiden: 
 
(Koor-’aria’) 
Barabbas! Barabbas! 
 
(Recitatief) 
Ze zeiden ook: 
 
(Koor-’aria’) 
Kruisig hem! kruisig hem! 
 
(Recitatief) 
En dat gebeurde 
 



(Koraal) 
(lied 184: 6) 
Met de boom des levens 
doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht 
Kyrie eleison 
wees met ons begaan 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan  
 
 
II HET STERVEN 
 
(Recitatief) 
Jezus moest zelf zijn kruis dragen 
toen Jezus werd gekruisigd  
werd de aarde donker 
 
(Koor-’aria’) 
Verdriet, huilen 
boos, donker 
dood hout 
pijn en moeite 
 
(Recitatief) 
Jezus hing aan het kruis 
de mensen keken  
en wachtten  
wat er zou gebeuren 
 
(Koor-’aria’) 
Boze mensen 
eenzaam en huilen 
donker de bergen 
dode bergen 
kruishout 
rotsen splijten 
doeken scheuren 
 
(Recitatief) 
Het is gebeurd! 
(…) 
 
(Koraal) 
Nu valt de nacht 
het is volbracht 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven 

(Koor-’aria’) 
Kruishout 
wat is er met  
die boom gebeurd? 
Stikdonkere nacht 
 
(Recitatief) 
Jozef van Arimathea 
vroeg aan Pilatus 
of hij het lichaam van Jezus 
mocht begraven 
en dat mocht 
Jezus werd in een grot begraven 
 
(Koor-’aria’) 
Dood kruishout 
het graf van Arimathea 
 
(Recitatief) 
Jozef van Arimathea 
rolde een grote steen ervoor 
Jezus ligt in een graf. 
 
(Koor-’aria’) 
Waarom gaan 
de mensen 
dood? 
(….) 
 
 
 



III. DE STILTE 
 
(…) 
 
(Koraal) 
(Lied 176: 1) 
O Liefde die verborgen zijt 
in diepe stilte-en eeuwigheid 
erbarm u over ons bestaan 
het wordt verraden en verdaan 
 
(Recitatief) 
Het is stille zaterdag 
de mensen zijn verdrietig 
Iedereen loopt traag 
want ze missen Jezus 
 
(Koor-’aria’) 
Missen in stilte 
doodstil verdriet 
alles lijkt dood 
langzaam huilen 
woordeloos verdriet 
 
(Recitatief) 
En de mensen denken  
aan wat hij zei 
aan wat hij deed 
maar nu 
is hij er niet meer 
 
(Koor-’aria’) 
Wit, niets, 
missen, die 
komt nooit meer terug 
ongelofelijk en  
ontzettend stil 
 
(Recitatief) 
Niemand zegt wat 
het is sabbat 
dus niemand gaat naar Jezus 
om zijn lichaam te verzorgen 
 
(Koor-’aria’) 
Stille zaterdag 
geen werk 
alleen maar  
stil 
 

IV. DE OPSTANDING 
 
(Koraal) 
Is de dood dan toch het einde 
is er dan geen uitzicht meer? 
Is de dood verraad aan ’t leven 
dat God zelf ons heeft gegeven? 
 
Nee, Hij laat ons zo niet denken 
gaf Zijn woord toch keer op keer 
na de nacht komt er de morgen 
houd dus moed in al je zorgen 
 
Die zo trouw is tot het einde 
en ons liefheeft telkens weer 
brengt ons door Zijn dood tot leven 
Hem is alle macht gegeven! 
 
(Koor-’aria’) 
Het is nacht 
de steen wordt  
weggeschoven 
het wordt licht 
Maria gaat naar het graf 
 
(Recitatief) 
De volgende dag is Pasen 
de vrouwen zijn naar  
het graf gegaan 
Maar….. 
het graf is leeg 
de steen is weg 
daar zien ze een engel 
 
(Koor-’aria’) 
In alle vroegte 
de engel en de 
lichte grot 
vrolijkheid en 
verbazing 
in alle vroegte 
 
(Recitatief) 
De engel zegt tegen de vrouwen 
dat Jezus niet dood is 
maar is opgestaan 
de nacht verdwijnt 
het wordt weer licht 
 
 



(Koor-’aria’) 
De engel, licht  
en verbazing 
het lijkt de tuinman 
Jezus is opgestaan! 
De nacht verdwijnt 
 
(Koraal) 
Het graf is leeg 
de steen is weg 
waar is Hij dan 
wie nam Hem weg? 
 
Ik mis Hem zo 
Hij hoort bij mij 
en ik bij Hem 
kom naderbij! 
 
Ik zoek U, Heer 
laat mij niet staan 
als ik U vind 
zal ‘k met u gaan 
 
Dan zing ik blij 
van puur geluk 
mijn levensweg 
loopt niet meer stuk 
 
(Recitatief) 
Iedereen is verbaasd 
iedereen is blij 
iedereen rent 
om het grote nieuws 
te vertellen 
kinderen spelen 
grote mensen  
dansen en springen 
iedereen wil 
in het graf kijken 
want het is een engel … 
het is Maria 
die op de steen zit 
die voor het graf lag 
Tegen iedereen zegt zij: 
de Heer is opgestaan 
Alle mensen roepen: 
Halleluja! 
Alle kinderen roepen: 
Joepie! 
Er is weer licht! 

(Koor-’aria’) 
De engel bij de grot 
alles is weer licht 
de steen is weg 
morgen in alle vroegte 
de nacht verdwijnt 
opstaan in verbazing 
iedereen is blij 
de belofte: Licht! 
 
(Slotkoraal) 
Midden in de dood 
zijn wij in het leven 
want één breekt het brood 
om met ons te leven 
midden in de dood 
 
Dat wij uit de dood 
opstaan om te leven 
etend van het brood 
dat Hij heeft gegeven 
midden in de dood 
 
Jezus, uit de dood 
opgestaan tot leven 
wees voor ons het brood 
dat wij in U leven 
midden in de dood 
 
Wees voor ons de wijn 
dat wij van U drinken 
Wees voor ons de pijn 
dat wij in U zinken 
dat wij in U zijn. 
(…) 
 


