
 

 

 

 

 

 

 

CANTATE 1   L I C H T,    R A A K    O N S    A A N ! 

 

 

 

 

 

 

 

Met teksten van: 

Anne Marie Dees 

Gert Jan Slump 

Janet Parlevliet 

Koos Hagen 

Mimi Emmelot 

 

Tekstcoordinatie: 

Gert Jan Slump 

 

Muziek en compositie: 

Nico Ph. Hovius  



0. 

 

De wereld roept, lijdt, schreeuwt en huilt 

de wereld kolkt, draait, is gewond 

een mens vraagt om een schuilplaats 

één van zovelen, mens op drift 

 

Gedonder en gebliksem 

 

De helhond blaft, vuurt pijlen af 

en gromt, raast, tiert, slaat en verscheurt 

de mensheid, misselijk van wraak  

verafschuwt, valt, waanzin regeert 

 

Gedonder en gebliksem 

 

Of toch, of toch, of toch 

die ene mens 

die liefde geeft 

 

 

  



1. 

God is voor ons de zon 

die licht en ruimte geeft 

aan mensen op hun weg  

naar oorsprong en begin  

onbevangen en vrij  

om steeds opnieuw  

te zien en te weerstaan  

wat ons verwart, verleidt  

of wat aan ons gebeurt  

ons wegvoert van dat pad 

van dankbaarheid en zicht 

op wie we mogen zijn 

 

Want God is ons een zon 

die altijd weer verlicht 

 

 

 

  



2. 

God, zo ver bij ons vandaan       

je blijft voor mij verborgen 

ik durf niet onbevangen                 

en vrij naar jou op zoek te gaan 

  

Zo onzeker als ik ben 

vraag ik: raak jij mij aan als een lichtstraal 

ben jij voor mij de zon?  

  

God, al laat je je niet zien 

laat mij ervaren, voelen 

dat jij mij kent, dat jij er bent 

omarm mij en verwarm mij 

  

Laat mij op jou vertrouwen 

 

  



3. 

Geboren uit de moederschoot, nog niet kunnen verstaan 

ontvankelijk en kwetsbaar, o zo klein 

 

Een kind gericht op mensen van vertrouwen 

wordt ruw verwond door hardheid en geweld 

 

Het hart verward, de liefde gedoofd 

als duisternis heerst, waar is dan nog het licht? 

 

Hoe raakt een kind, een mens, op u gericht 

U hebt uw woord aan kinderen gegeven 

 

Leer hen U kennen boven het geweld 

zodat hun lied weer licht is: die U bent 

 

Dan zegt een stem heel onverwacht  

”dat engelen ons omringen” 

die zachte stem wijst naar het hart 

jij kwetsbaar mens, jij doet ertoe 

  



4. Onder het juk uit 

 

Wie op de vlucht is 

verjaagd en verraden 

moe van de oorlog 

zijn huis moet verlaten 

wie over gevaarlijke grenzen moet gaan 

bedreigd wordt, bedrogen, bestolen 

met hoop tot het eind in een beter bestaan 

in vrede en recht blijft geloven 

 

refrein   

Waar vindt hij redding  

een schuilplaats, bescherming  

een uitweg, een gids 

wie reikt hem de hand 

wie wijst hem het land 

waar vrijheid voor hèm is? 

 

 

Wie onder vuur ligt 

haar dorp dat  in brand staat 

kinderen huilen 

een man die soldaat is 

wie dan met haar kinderen verder moet gaan 

verkracht wordt, veracht en verstoten 

volhardend zich voegt in de vluchtkaravaan 

en vecht voor een plek in de boten 

 

refrein  

Waar vindt zij redding  

een schuilplaats, bescherming  



een uitweg, een gids 

wie reikt haar de hand 

wie wijst haar het land 

waar vrijheid voor hààr is? 

 

Wie jong en sterk is 

al ben je pas vijftien 

moet maar alleen gaan 

geen vader geen vrienden 

door dieven en smokkelaars wordt hij belaagd 

de toekomst drukt zwaar op zijn schouders 

een jongen op weg naar de grens en hij draagt 

het geld en de hoop van zijn ouders 

 

refrein 

Waar vindt hij redding  

een schuilplaats, bescherming  

een uitweg, een gids 

wie reikt hem de hand 

wie wijst hem het land 

waar vrijheid voor hèm is? 

 

  



5. 

Laat niet laat dan in bitterheid 

en duisternis ons nooit meer los  

Hoe groot de macht, de tegenstand 

uw goedheid wint het van het kwaad  

En laat in woord en daad 

ons leven steeds uw weerglans zijn 

ter ere van wat groter is 

dan menselijke schijn  

 

  



6.  

Wat is waarheid, wat gelijk? 

wat is vrijheid, wat bereik 

ik mens door jou, mens 

ademtocht, de ruimte te ontzeggen?  

Wie zet ons in de waarheid 

om op te staan in vrijheid 

die ene mens, die liefde geeft 

in Jezus Christus, Amen! 

 

 

  



Liturgiesuggestie: 

 

Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt 

 


