
Requiem voor de levenden 
 
Geschreven voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
25 november 2007 
 
 
1 (…) 
Spreek groot over mijn Heer 
roep de zegen over hem uit 
zeg dank voor heel zijn schepping 
doe wel onder de levenden 
 
 
2  
Goede God zo hoog getroond 
U komt de lof, de eer, de roem 
de zegen rust bij U, alleen 
ben ik het waard dat ik U noem 
 
 
3 (Mattheus 5: 4; Psalm 126: 5, 6) 
Een stap te nemen in verdriet 
twee stappen gaan, de derde niet 
één stap te ver in zoveel pijn 
en lijden dat geen uitweg biedt  
zie dan de zaaier vind de troost 
kom thuis en zing, ontvang de kracht 
zing van de oogst de eersteling 
de omgang in de diepste nacht 
 
Zie dan, zing dan de zaailing groot 
tel tranen, stromen, zie de dag 
van omslag  van een wisse dood  
naar leven dat weer groeien mag 
 
 
4  
U roept de hele schepping toe 
de zon, een broeder overdag 
verlicht ons denken en ons doen 
U raakt ons stralend aan, ik lach 
 
 
5 (1 Petrus 1: 24; Jacobus 5: 7; 1 Petrus 1: 25; Jesaja 35: 10) 
Zoals de pracht, het gras, de bloem, de mens  
zoals het gras verdort, verschroeit, de oogst 
zoals de bloem verbloeit, verwelkt, de val 
zoals de mens verwerkt, verweekt, de dood 
 
Zoals de boer geduldig uitziet naar 
zoals de lente hoopvol water schenkt 
zoals de herfst haar stromen stormende 
zoals de mens verwatert of verstoft 
 



Zo niet de God van mensen 
zo niet de God van mensen 
Die God is eeuwig, die God blijft 
die God is blijdschap is het woord 
die God is vreugde die vertroost 
die God is thuis die God verlost 
van droefenis en zuchten 
het eind nabij, zij vluchten 
 
 
6  
Wanneer ik naar de hemel kijk 
naar zuster maan en sterrenlicht 
dan word ik stil en even reikt  
Uw schoonheid lichtend vergezicht  
 
 

7 (Psalm 39: 5-8; Wijsheid van Jezus Sirach: 3: 1) 
Dan ik, Heer, ooit een sterveling 

levend geboren uit de moederschoot 
een handvol dagen reisgenoot 

in trippeltred, stampend, het leven door 
met maten, niet geziene en gevierde 

in lucht en leegte schielijk als een schaduw 
met schatten van vergankelijkheid 

die ik aan niemand na zal laten 
wat rest mij dan aan hoop 
wat rest mij dan aan hoop 

 
Ik wacht op wie ik weet het niet 

ik wacht ik sta maar stamel 
struikel sta weer op 

en wacht op U 
wie anders 

wie dan 
U 
 

(….) 
 

Uw 
hand reikt 

naar mijn ziel 
en ik droom mij 

weggeborgen van 
te zeer, gekwelde geesten 

ik kom tot U, bid en val niet 
 
 
8 
Als broeder wind de wolken jaagt 
langs luchten, leeg, en jaargetij 
weerklinkt uit samenspel de lof 
U toe, ons leven dichter bij … 
 
 



9 (Psalm 84: 2-5) 
… uw huis … 
… zo dierbaar … 
… verterende pijn … 
… waar, wanneer …  
… uw huis …. 
… ziek van verlangen … 
… de tempel … 
… al lang vergeten … 
… voorhof … 
 
… 
ik schreeuw het uit 
… … 
tijd en vergetelheid 
… …  
ik schreeuw het uit … 
… 
 
doodmoe … 
… doodmoe … 
… het beste thuis … 
… jou … 
… verloren aan het leven … 
 
ik verlies … 
… jouw geest … 
 
wie ben je? 
waar ben je? 
 
een vogeltje vindt … 
… dag vogeltje … 
… een dak … 
… de zwaluw … 
… vogeltje … 
… een nest … 
… sssst … 
… voor haar jongen … 
… bij uw altaar 
mijn koning … 
… leve … 
… mijn God! … 
 
geef thuis … 
… geef toch … 
… geef thuis … 
 
kom maar … 
kom maar … 
… jij dodelijk  
vermoeide en 
belaste en 
ik zal je rust geven 
 
mogen wonen in uw huis 
ik prijs uw naam 



10 
Als zuster water stromen gaat 
dan maakt zij U in reinheid groot 
als broeder vuur de nacht omstraalt 
legt hij voor ons uw schepping bloot 
 
 
11 (Johannes 16: 22; Jesaja 66: 13; Wijsheid van Jezus Sirach 51: 27) 
Het leven zo licht, zo zwaar 
bij wie vinden jullie geborgenheid 
in leven en sterven, in moeite en pijn 
ik zie jullie weer, dat zal vreugde zijn 
belofte van toekomst aan harten verklonken 
het bittere brood en de beker gedronken  
bij wie vinden jullie geborgenheid 
het leven zo licht, zo zwaar 
 
Ook hier en ook nu 
het brood en de beker 
als teken van leven 
uit pijnlijke dood 
 
Zoals een moeder haar kind 
koestert en streelt, omarmt en vertroost 
zo zal Ik jou troosten in leven en dood 
vertrouw me, geloof me, laat los en hou vast 
het teken van moeder en kind  
 
Een leven zo licht 
een leven zo rustig 
gevonden in Hem 
gaat het linksom 
of rechtsom 
zijn vrede die blijft 
mijn lasten gedeeld 
 
Zoals een moeder haar kind 
koestert en streelt, omarmt en vertroost 
zo zal Ik jou troosten in leven en dood 
vertrouw me, geloof me, laat los en hou vast 
het teken van moeder en kind  
 
 
12  
Als moeder aarde prijst uw naam 
die ons steeds weer haar vruchten geeft 
dan klinkt mijn stem, buig ik mijn neer  
en dank ik U die leven geeft 
 
 



13 (Hebreeën 13: 14; 1 Corinthe 15: 51-55; Openbaringen 4: 11) 
Stad van hier en nu 
stad die wij bezitten 
stad met dikke muren 
stad waarop wij toezien 
veilig en geborgen 
tegen al wat ons bedreigt 
is niet meer  
dan tijd van  
zwoegen graaien 
puin en gruis 
 
Stad van daar en dan 
stad van ons verlangen 
stad met open poorten   
stad waarnaar wij zoeken 
plek die mensen toekomt 
oog voor al wat schreeuwt om recht 
is nog niet 
dan tijd van 
werken, dromen 
ooit weer thuis 
 
Plotseling, geknipper van een oog 
plotseling, geschetter van trompet 
en dan verandert alles 
van vergaan in overgaan 
van de dood in overdood 
verslonden is de prikkel 
tenietgedaan de angst 
stad van hier en nu 
wordt stad van daar en dan 
plotseling, geknipper van een oog 
plotseling, geschetter van trompet 
en U schept met genoegen 
geheel en al uw eeuwigheid 
roept levend uit de dood 
 
 
14  
De mens die in verdrukking lijdt 
of ziekte draagt en vrede vindt 
vergeven van uw liefde is,  
maakt groot uw naam, God, troost uw kind 
 



15 (Openbaringen 14: 13) 
En ik hoorde een stem 
van meer dan aardse schoonheid 
hemels en veelzeggend 
sprekende Geest van God: 
Schrijf dan, schrijf het op, 
schrijf dan, schrijf het op: 
Gelukkig zijn de doden 
die sterven in de Heer 
van hier en nu af aan 
ja waarlijk en waarachtig 
zij rusten van hun zwoegen 
hun daden staan hen bij 
 
 
16  
En zuster lijfelijke dood 
aan wie geen mens ontsnapt, maakt groot 
uw naam, wie doet uw wil laat niet 
opnieuw het leven in de dood 
 
 
17 (…) 
Spreek groot over mijn Heer 
roep de zegen over hem uit 
zeg dank voor heel zijn schepping 
zie om naar alle levenden 
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