ZO PEILLOOS DIEP

CANTATE 3 BACHPROJECT PAASKERK AMSTELVEEN

Opgedragen aan de verdrukte en lijdende mens in het Midden Oosten

1 Koor
Ik roep ik schreeuw, zo peilloos diep
mijn afgrond, eenzaamheid verdriet
mijn leegte pijn verlorenheid
alsof geen stem uw oor bereikt
uw oog geen mens in nood meer ziet

ik roep u aan, u antwoordt niet

2 Mannen solo

Abraham heb ik geroepen
Mozes heeft mijn stem gehoord

en zij trokken door woestijnen

zoals Ruth, de vreemdelinge
en Maria reizen moesten

in vertrouwen op mijn woord

en ik noemde hen de mijnen
zoals al die volgelingen

van mijn zoon die vissers riep

die de storm bedaren liet
en wiens woorden bij het meer

mensen roepen telkens weer



3b

Koor

Noem mij, noem mij bij mijn naam
laat jouw liefde die voor ons

tot het uiterst(e) is gegaan

doorwerken in mijn bestaan

Koor

Het wachten duurt zo lang

mijn ziel is stervensbang

de angst regeert, de liefde dooft

het licht verliest, niemand gelooft
dat tussen ‘t puin de hoop herleeft
dat zoutend zout meer waarde heeft
dan louter tranen, smeken, smachten

zal ooit jouw hand mijn pijn verzachten

Tussenkoor
Ik zal zijn die ik ben
die ik ben die ik zijn zal

ik zal er zijn, de Eeuwige

Vrouwen solo

Al wat ik ben verlangt naar jou, o Heer
wij lijden dag aan dag en meer

dan ooit besef ik, roep ik, schreeuw ik uit
breek met jouw licht de duisternis

zodat er weer een uitweg is

waar goed doen goed ontmoet

en kwaad vergaat

Koor
Wees met ons, geef ons als je wilt

één woord dat ons vertroost, verstilt



één daad die wanhoop om laat slaan

ons moed geeft om weer op te staan

Tussenkoor
Ik zal zijn die ik ben
die ik ben die ik zijn zal

ik zal er zijn, de Eeuwige

Koor

Op u mogen wij hopen, u

zult ons verlossen van het kwade
wilt ons vergeven uit genade

u laat van zorg en angst bevrijd
ons delen in een nieuwe tijd

en als uw volk bij de Jordaan

een land van vrede binnengaan



GEBED VOOR HET MIDDEN-OOSTEN

Heer, onze Vader, wij treuren over het geweld en het lijden in het Midden-Oosten.
We huilen met hen wiens land verwoest is door oorlog.
We huilen met hen die hun huizen door geweld en vernieling zijn kwijtgeraakt.
We huilen met hen die alles achter hebben gelaten
op zoek naar een beter leven voor hun kinderen en families.

We huilen om de duizenden kinderen, vrouwen en mannen
die hun leven op zee verloren zijn, op zoek naar veiligheid en vrede.
We huilen ook omdat we onszelf medeplichtig maken wanneer we onze ogen
sluiten voor het liJden en de toestand van onze broeders en zusters.
Of wanneer we geloven dat we vrede tot stand kunnen brengen
door extremisme met meer geweld te bestrijden.

We huilen omdat we onze machteloos en hulpeloos
voelen omdat we niet in staat om conflicten te beéindigen.
Conflicten waar vooral mensen onder lijden die slechts in vrede willen leven.
We huilen omdat we weten dat dit niet de manier is
waarop God wil dat wij elkaar behandelen als mensen.
We huilen omdat we weten dat dit niet de droom van God is voor deze wereld.
We huilen omdat we niet weten wat we anders moeten doen...

God, wees met de ontelbare miljoenen die dagelijks moeten vechten om te overleven.
Met hen die hun moeders, vaders, zussen en broers verloren hebben door
zinloos geweld, aangezwengeld door menselijke haat, hebzucht en verwaarlozing.
God, troost hen, heb genade, heel hen en red hen.

God, vergeef ons, wij hebben Uw genade nodig.
Geef ons de kracht om los te komen van onze medeplichtigheid,
om Uw mededogen, Uw liefde en Uw vrijgevigheid te omarmen,
om water aan de dorstigen te geven, voedsel aan de hongerigen, een schuilplaats
voor de daklozen en een plek waar viuchtelingen zich welkom voelen.

God, wees met ons als wij Uw vrede zoeken en naar Uw gerechtigheid willen leven.
God, wees met ons allen.
In de naam van Jezus Christus.

Amen.

Dit gebed is een deel van een gebed dat is uitgesproken tijdens een bijeenkomst van het Middle East Council
Churches (MECC) in juni. De Raad van Kerken in het Midden-Oosten is partner van Kerk in Actie.
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