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Werner Pieterse 

1. 



Of is het komend  koninkrijk 

als tien jonge vrouwen 

uittrekkend met het oog op hem 

de bruidegom die komt 

bij het vallen van de nacht 

twee keer vijf, tien in getal 

kruik en lamp of slechts een lamp 

lichtglans voor een ademtocht 

te lang gesluimerd en gedraald 

te kort de tijd, dan dooft het vuur, 

of er nog iets te verwachten valt 

is nu een kwestie van zijn 

 

2. 

Als de bruidegom draalt 

krijgt de slaap de overhand 

de mensheid sluimert, zij droomt, 

midden in de nacht: 

sta op, ga uit, doe iets 

doe uit wanorde orde ontstaan 

ontsteek uw vuur voor hem 

die zegt het licht te zijn 

die gekend is door jou 

- ken je mij?    - 

of er nog iets te verwachten valt 

is nu een kwestie van tijd 

 

 

3. 



Zeg ons, wordt het nog wat 

of zien wij tevergeefs 

uit naar dat feest van jou 

waar blijft dan de belofte 

van alle dingen nieuw 

gaan wij uit van dat wat is 

of dat wat komt, met 

of zonder hoop, met 

of zonder groot verhaal 

of er wat van komt, met 

of misschien zonder jou 

zijn wij in staat te verstaan? 

 

4. 

Er is geen ik in dit verhaal 

wij nemen afstand en zien 

een mens met verhalen 

in een wereld van pijn 

chaos en verwarring 

een mens toch, met zicht 

op beter en anders 

en wij gunnen elkaar 

niet eens het licht 

om de nacht te weerstaan 

of breken wij en delen wij? 

Het is nu een kwestie van gaan 

 

 

(Coda) 



 

Het is nu 

een kwestie van 

zijn     tijd     verstaan,     gaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAPELLIED 



 

Stapellied bij liturgisch project OF, advent 2020 

 

1 

Er gaan tien vrouwen naar een bruiloftsfeest 

waar niemand ooit eens eerder is geweest 

vijf hebben genoeg olie bij de hand 

vijf staan er zonder olie aan de kant 

Als iemand zegt: “ik heb honger en dorst” 

zorgt een van tien voor drinken en wat brood 

een ander zegt: “dit is geen hoge nood” 

en iedereen verwacht de vredevorst 

 

2 

Er gaan tien vrouwen naar een bruiloftsfeest 

waar niemand ooit eens eerder is geweest 

vijf hebben genoeg olie bij de hand 

vijf staan er zonder olie aan de kant 

Tot iemand zegt: “ik ben een vreemdeling' 

en een die antwoordt : “voel je bij ons thuis” 

een ander zegt: “’kom op, da's echt niet pluis” 

tien vrouwen, al hun hoop is niet gering 

 

3 

Er gaan tien vrouwen naar een bruiloftsfeest 

waar niemand ooit eens eerder is geweest 

vijf hebben genoeg olie bij de hand 

vijf staan er zonder olie aan de kant 

Een mens roept: “ik ben naakt, een kleed voor mij” 



“hier, warm maar op" antwoordt een van de tien 

een ander zegt “ja dag, mij niet gezien" 

vijf hier, vijf daar, een vraag: waar horen wij? 

 

4 

Er gaan tien vrouwen naar een bruiloftsfeest 

waar niemand ooit eens eerder is geweest 

vijf hebben genoeg olie bij de hand 

vijf staan er zonder olie aan de kant 

Een zieke, een gevangene, zij staan 

er zijn er twee die zien hun arme staat 

een ander tweetal zegt “da’s nu te laat” 

als wachten duurt dan komt het erop aan 

 

5 

Er gaan tien vrouwen naar een bruiloftsfeest 

waar niemand ooit eens eerder is geweest 

vijf hebben genoeg olie bij de hand 

vijf staan er zonder olie aan de kant 

De bruidegom op wie wij zijn gericht 

vijf zijn gereed voor alles wat er komt 

vijf zijn te laat, ijdele hoop verstomt 

kom vieren wij het feest van ’t grote licht 

kom, vieren wij het feest van ’t grote licht 

 


